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Waterloo, een strijd die we denken te kennen, maar die vol bijzondere verhalen zit. 

Een boek om verder te gaan en dat zich onderscheidt van alle anderen. Gebaseerd op 

jarenlang onderzoek naar onbekende of vergeten details en anekdotes, presenteert dit werk 

de strijd in zijn meest merkwaardige aspecten. 

Van de veelbewogen landing van Engelse troepen op het continent tot anekdotes die 

verband houden met de bezetting van Parijs door de geallieerde troepen, waaronder... 

 

- Engelse soldaten vergezeld van hun vrouwen en kinderen 

 

- de manier om eerlijke soldaten en plunderaars te voeden die zelfs honden aten 

 

- soldaten die elkaar bij hun voornaam noemden voordat ze tot de dood vochten 

 

- het verbazingwekkende lot van de paarden die die dag door Napoleon en Wellington 

werden bereden 

 

- de duizenden Franse soldaten die in Engeland terechtkwamen... dood! 

 

-het meest morbide voorwerp uit de strijd dat zeer gewaardeerd werd door 

mensen die het zich konden veroorloven  

 

- de Engelsen die herhaaldelijk lieten zien dat ze perfecte heren waren 

 

- de beroemde Oude Garde die niet de enige was die zich niet overgaf 

 

- de grognards die hun pijpen kapot hebben gemaakt 

 

- de Mamelukken die het overleefden en in Marseille werden vermoord 

 

Maar ook de manier waarop de gewonden werden behandeld, de rol van de plunderaars, de 

gevolgen van de dood van Ney, de waarheid over de vermeende afwezigheid van generaal 

Grouchy bij Waterloo, enz. 

Honderden informatie waardoor je nu alles weet over wat er vóór, tijdens, na en rond dit 

evenement gebeurde. 

De strijd zoals je die nog nooit hebt gelezen! 
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