Buonavita (Antonio) geboren 1752 in Pietralba, gestorven op het
eiland Mauritius in 1833.

Aalmoezenier van Mme Meére op het eiland Elba, na een lang verblijf in
Mexico en daarna in Spanje, werd hij aangewezen door kardinaal Fesch
als aalmoezenier van de keizer met een traktement van 6000 francs. Hij
kwam op het eiland aan op 20 september 1819, maar hij was al ziek en
moest daarom in maart 1821 terug keren.

Twee priesters, die samen aankwamen in 1819, gestuurd
door de moeder van Napoleon.
(eigen foto)

Graf van Buonavita te
Mauritius
(eigen foto)

Vignali (Ange) geboren in Vignale-Bisinchi op Corsica in 1789,
vermoord op 14 juni 1836 op Corsica.

Aangewezen om kapelaan Buonavita te vergezellen. Hij bleef op
het eiland na diens vertrek. Hij toonde een onbetwistbare
toewijding. Hij deed het laatste oliesel van de keizer. Hij sloot de
ogen van de Keizer.

Hij nam diverse voorwerpen mee toe hij wegging. Daarvan is een
lijst. Daarop staat oa. de penis van de Keizer. (ze de verdere







