
          

 

 

 

                    

 

        
 

 

 

  

  

  

 

 

Saint-Denis (Louis-Etienne) geboren op 22 september 1788 te 

Versailles, gestorven in 1856 in Sens. Hij kreeg de bijnaam 

mameluk Ali. 
Als zoon van een stalknecht van de koning zet hij deze traditie in de 

keizerlijke stallen voort. In 1811 werd hij “tweede wapendragende 

mameluk” onder de bijnaam Ali. Hij volgde de keizer aan boord van de 

Bellerophon. Op Sint-Helena is hij meteen tweede kamerdienaar, 

schrijver en bibliothecaris. Hij trouwt met de gouvernante van de 

kinderen van Bertrand, Mary Hall, waarbij hij een dochtertje, 

Clemence, heeft. Een goede waarnemer met een buitengewoon 

geheugen, dat vaak geraadpleegd zal worden door zijn oude vrienden 

van de ballingschap. Hij heeft indrukwekkende herinneringen 

nagelaten, die die van Marchand invullen en waarvan Jacques Jourquin 

een kritische uitgave heeft gemaakt. 

Mémoires van Ali 



 

 

 

                    

 

 


